“ALS DE GRAANKORREL STERFT”
Compilatie uit oratorium voor de Veertigdagentijd en Pasen

4. ALS DE GRAANKORREL (muziek Chris van Bruggen)

Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft,
blijft zij op zichzelf;
maar als zij sterft, brengt zij veel vruchten voort.

Driemaal vergeefs gezocht naar een reden,
driemaal opnieuw zijn onschuld bewezen.

Driemaal beticht van kwaad niet bedreven,
driemaal de wet der liefde geketend.

18. HOEVEEL DODEN MOET IK STERVEN (muziek Peter Rippen)

Hoeveel doden moet ik sterven
tot ik eindelijk verlost ben,
tot gedaan is wat er moest gedaan?

Waarom God, waarom Jij trouwe,
Jij, mijn laatste zekerheid,
waarom, waarom verlaat Jij mij?

Wanhoop, wanhoop overvalt mij!
Niets dan duisternis en stilte,
het rijk der dood, van stof en as.

24. LICHT, GELUID, BEWEGING, LIED (muziek Peter Rippen)

Dankbaarheid en groot geluk
z6 te worden aangeraakt,

z6 nabij de eeuwigheid,

deel en deelgenoot te zijn
van een nieuwe werklijkheid.
Diep geheim.

Dood en verrijzenis.



