
Korte terugblik  (IC Leiden en omgeving) 
 
In deze nieuwsbrief kijken we even terug op het afgelopen jaar. 
 
Wij, de Interkerkelijke Commissie Dovenpastoraat Leiden e.o.  zijn dankbaar voor de vele 
betrokkenheid die we dit jaar weer hebben ondervonden.  
We zijn de scriba’s  en ambtsdragers van de aangesloten kerken dankbaar voor het aanwezig zijn van 
een ouderling en/of diaken bij de dovendienst.  Ook voor de medewerking in de dienst en de 
belangstelling voor de organisatie van het dovenpastoraat en in het bijzonder de dovendienst in 
Leiderdorp. 
 
Als voorzitter ben ik dankbaar voor de  inzet van de commissieleden.  Er is een cultuur ontstaan 
waarbij geen van de leden een probleem heeft dat er geen rooster van aftreden is.  Alie Segaar, Paul 
Zwaan, Fransien Noort  en ondergetekende doen al  (bijna) drie decennia mee. Klaas Mateboer en 
Jan van de Vijver  ook al zeer geruime tijd. En gelukkig er zijn sinds een aantal jaren ook twee dove 
commissieleden, Ben en Betsy van Vliet.  En daarnaast  is er onze contactpersoon Annie  Dozy. 
En ieder heeft zo zijn of haar eigen taak of specialiteit.  En dat voldoet geweldig. 
 
Zo houden we dit jaar al 33 jaar diensten in de kapelzaal van de Scheppingskerk.   
Vanwege de leeftijd van de doven leden gaan we zelden meer naar een andere kerk. Soms een 
gecombineerde  dienst in de kerk in Leiderdorp.  Een keer per jaar naar de kerk in Alphen aan den 
Rijn. Fijn dat we al zo lang  gebruik mogen maken van de Kapelzaal . En dat er voor de koffie gezorgd 
wordt, voor de bloemen,  voor de techniek,  voor de mogelijkheid om  extra activiteiten te houden, 
zoals het kerstfeest,  de gemeentemiddag,  een Rijndorpendienst.     
 
Dankbaar zijn we dat er elke jaar voldoende voorgangers zijn die een dovendienst willen leiden.  
Hun motief is vaak,  “waar er twee of drie in zijn Naam aanwezig zijn daar is God ook aanwezig”.  
En met een gebarentolk aan hun zijde is het een gewone kerkdienst.  Maar waar de liederen niet 
worden gezongen, maar opgezegd.  De voorgangers komen uit de regiokerken, maar soms van 
verder: het Westland, Weesp,  Amsterdam, Ameide en zelfs uit Sneek.  Vaak een predikant, maar 
soms een kerkelijk werker.  
 
Dankbaar zijn we dat er elke dovendienst (oud)diakenen van de kerk van Sassenheim zijn die hun 
dove gemeentelid Jan Ziegelaar naar de dienst brengen en in de dienst blijven.  
 
We werken ook  al tientallen jaren met de IC Alphen aan den Rijn.  Gezamenlijke activiteiten zoals  
kerkdiensten en gemeentemiddagen. Maar er hoort ook een uitgaansdagje bij. 
 
Er is contact via het landelijk  Dovenpastoraat  met andere Commissies.  O.a. Noord Holland, Utrecht, 
Zoetermeer, Gelderland.  We kunnen met elkaar constateren dat er betrokkenheid en enthousiasme 
is,  maar ook dat krimp is,  de doven worden ouder, er zijn verhuizingen naar Ede, waar een 
verzorgingshuis is voor doven. Ook in Leiderdorp is de kring door overlijden en verhuizing kleiner 
geworden en er is geen aanwas.  
  
De positieve afsluiting  is dat  er om de 14 dagen  een dovendienst is ,  er komen gemeenteleden,  er 
zijn aanwijzers op de computer, chauffeurs, commissieleden, ambtsdragers, trouwe kerkleden en er 
is altijd een voorganger.  En in de meeste diensten is er een gebarentolk.  Dit  jaar en het komende 
jaar is dat Louisa Buitenhek. We zijn daar heel blij mee. Ze vertolkt de woorden van de voorganger in 
begrijpelijke gebaren voor de doven.  Een enkele keer doen we een beroep op een andere tolk, zoals 
Lydia Vonk of Mirjam Hegger. 
 
 



Onze  doven pastor ds. Wim Otte is onlangs geopereerd aan zijn neus.  Een kwaadaardig gezwel is 
verwijderd.  We hopen en bidden dat hij weer volledig zal herstellen en over een aantal maanden zijn 
werk weer mag hervatten.  We wensen hem Gods zegen toe. 
 
Joop Bakker 
 


