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God kijkt naar je om te helpen 
 
Een meditatie over 2 Kronieken 16:7-10  
7 In die tijd kwam de ziener Chanani bij koning Asa van 
Juda en zei tegen hem: ‘Omdat u uw vertrouwen hebt 
gesteld in de koning van Aram en niet in de HEER, uw 
God, is het leger van de koning van Aram u ontglipt. 8 

Beschikten de Nubiërs en Libiërs niet ook over een 
enorme overmacht aan strijdwagens en ruiters? Toch 
heeft de HEER hen aan u uitgeleverd, omdat u in Hem uw 
vertrouwen stelde. 9 De HEER laat immers voortdurend 
zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp 
die Hem met heel zijn hart is toegedaan. Maar dit keer 
hebt u verkeerd gehandeld, en daarom zal van nu af aan 
oorlog uw deel zijn.’ 10 Asa was zo verontwaardigd over 
deze woorden dat hij tegen de ziener in razernij ontstak 
en hem in het blok liet sluiten. Ook beging hij in die tijd 
wreedheden tegen het volk. 

 
We kijken op drie manieren 
We kijken allemaal op verschillende manieren naar 
dingen. Soms tegelijk. De eerste manier: Wat kan ik 
ermee? Dit gebruiken we de hele dag. Is dit handig? 
Helpt het me? Kan ik het gebruiken? Zoals wanneer 
je kijkt of de weg vrij is. Of wat je vanavond gaat 
eten. De tweede manier: Hoe zit het echt? Dan 
vraag je door. Waarom is dit zo? Wat zit erachter? Is 
het wel waar? Zoals wanneer je kind liegt. Of als iets 
niet klopt op het werk. De derde manier: Wat is 
goed? Dan kijk je naar het grote plaatje. Wat is goed 
en fout? Wat is belangrijk in het leven? Dit gaat over 
je geweten. Over wat echt telt. Als je alle drie 
gebruikt, zie je het meest. Als je er maar één 
gebruikt, mis je veel. 

 
 
 
Het verhaal van koning Asa 
Er was eens een koning. Hij heette Asa. Hij had 
vijanden. Dus hij maakte een slim plan. Hij vroeg een 
andere koning om hulp. Dat werkte goed. Probleem 
opgelost. Maar toen kwam er een profeet. Die zei: 
‘Je hebt de verkeerde om hulp gevraagd. Je had God  
om hulp moeten vragen.’ De profeet zei ook: ‘Weet 
je nog? Vroeger had je nog sterkere vijanden. Toen 
vroeg je God om hulp. En je won. Waarom nu niet?’ 
En toen zei de profeet iets moois: ‘God kijkt over de 
hele wereld. Hij zoekt mensen die hem vertrouwen. 
Die wil hij helpen.’ 
 
Asa wordt boos 
Wat deed de koning? Hij werd boos. Hij gooide de 
profeet in de gevangenis. Asa gebruikte alleen zijn 
eerste manier van kijken: dit probleem moet weg. 
Deze man irriteert me. Weg ermee. Hij wilde niet 
nadenken. Hij wilde niet horen over God. Hij keek 
alleen naar: wat werkt voor mij, nu. Vanaf toen had 
de koning alleen maar oorlog. Niet omdat God boos 
was. Maar omdat hij niet meer goed keek. Hij zag 
alleen het kleine plaatje. Niet het grote. 
 
God kijkt anders 
Wij zijn vaak bang om gezien te worden. Camera’s 
overal. Mensen die meekijken op internet. Dat voelt 
niet veilig. Maar God kijkt anders. De profeet zei het 
al: ‘God kijkt om te helpen.’ Niet om je te pakken. 
Niet om je straf te geven. Maar om je te helpen. 
Zoals een moeder naar haar kind kijkt. Klaar om te 
helpen als het nodig is. God ziet je op alle drie de 
manieren tegelijk: 
1. Hij ziet wat je nodig hebt (hulp met je 

problemen) 
2. Hij ziet waarom je doet wat je doet (je angst, je 

zorgen) 
3. Hij ziet wie je kunt worden (sterker, rustiger, 

vrijer) 
God ziet niet alleen wie je nu bent. Hij ziet ook wie je 
kunt worden. Met zijn hulp. 



 

Het hart dat God zoekt 
God zoekt geen perfecte mensen. Die zijn er niet. 
God zoekt mensen met een open hart. Mensen die 
zeggen: ‘Ik vertrouw je. Ook al is het eng.’ 
Asa dacht: ik moet het alleen doen. God is ver weg. 
God is streng. Maar dat klopt niet. God staat klaar 
om te helpen. Als een vriend die naast je staat. Je 
hoeft het alleen maar te vragen. 
 
Wat betekent dit voor jou? 
Je hoeft niet te kiezen. Je mag praktisch zijn. Je mag 
nadenken. En je mag op God vertrouwen. Alle drie. 
Asa’s fout was niet dat hij hulp zocht. Zijn fout was 
dat hij vergat: God kijkt naar me. God wil me 
helpen. Durf te geloven dat God naar je kijkt. Niet 
om je te straffen. Maar om je te helpen. 
In deze wereld word je vaak in de gaten gehouden. 
Dat voelt niet fijn. Maar God kijkt anders. Hij kijkt 
met liefde. Hij ziet je worsteling. Je moeite. Je 
verdriet. En hij staat klaar om te helpen. 

 

Annie Dozy: 25 jaar dovendiensten 
Leiderdorp 
 
Zondag 19 januari kreeg ik van Betsy van Vliet een 
prachtige bos bloemen. Januari 2000 stapte ik voor 
het eerst bij de dovendienst binnen. Ik ben daarna 
nooit meer weggeweest. Wat hieraan vooraf ging:  
Ik kom uit een doof wordende familie, de mannen 
worden na hun 50ste langzaam doof. Ik ondervond 
hoe moeizaam de contacten met de buitenwereld 
verliepen. 
Begin 1974 kwam ik in Leiden wonen, ging binnen 
de kerk vrijwilligerswerk doen. Ik werd door de 
Katholieke kerk benaderd met de vraag ‘wil je aan 
een groep vertellen over de bijbel’? Katholieken 
weten vaak weinig van de bijbel af. Met mijn 
opleiding bij de Pastorale school (onderdeel 
catechese) vonden ze mij geschikt om met een 
groep te werken. Dit heb ik ca. 15 jaar gedaan 
waarbij ik ook werkte bij “Pastoraal Buurten werk  
Leiden Noord”, een onderdeel van de Protestantse 
Kerken Leiden. 
Nu weer over het dovenpastoraat Leiden en 
omstreken. Agatha Polderdijk en Frida van der 
Meijden kwamen met het plan om in 1999 voor 
predikanten en kerkelijk medewerkers een cursus 
gebarentaal te starten. Ze benaderde de 
omliggende kerken of er belangstelling voor was.  

Om over na te denken 
God ziet je helemaal. Wie je bent. Wat je doet. 
Waarom je het doet. En wie je kunt worden. 
Dat is geen bedreiging. Dat is goed nieuws. 
Want de ogen die je zien, zijn ogen vol liefde. Ogen 
die willen helpen. Ogen die het beste voor je willen. 
Je hoeft je niet te verstoppen. Je hoeft niet perfect te 
zijn. Je hoeft alleen maar te zeggen: ‘Heer God, ik 
vertrouw U. Help me.’ 
Dan gebeurt er iets moois. Dan ben je niet meer 
alleen. Dan sta je er niet alleen voor. 
Want God kijkt naar je. Om je te helpen. Vandaag 
nog. 
 

Wim Otte 
 
 
 
 

 
Het sprak me gelijk aan en daarom begon ik met de 
cursus ‘ondersteunende gebarentaal’. Om het 
oefenen wat vrolijker te maken, sprak ik met mijn 
ondersteunend maatje Jan Verstelle af om elke 
week elkaar een mop te vertellen, natuurlijk in 
gebarentaal. 
In dezelfde tijd werd onze predikant dominee 
Kamphorst ziek. Hij verzorgde de bijbelavonden in 
Hazerswoude Dorp. Toen kwam de vraag of ik die 
avonden tijdelijk wilde overnemen. Vele jaren heb ik 
dit gedaan. In diezelfde periode ging ik ook met 
Agatha op huisbezoek tot Agatha en Rien naar 
Vledderveen verhuisden. Mijn activiteiten werden 
toen minder. 
Tot op heden verricht ik nog steeds hand-en-
spandiensten bij het dovenpastoraat. Ik hoop dit 
nog jaren te kunnen doen. 
 

Annie Dozy 
 



 

Gemeentemiddag 3 april 2025. 
Op donderdag 3 april was de gezamenlijke 
gemeentemiddag van Alphen en Leiden in de 
kapelzaal van de Scheppingskerk vanaf 15.00. 
De heer Bas De Dekker vertelde over het museum 
de Lakenhal in Leiden, Lydia Vonk was die middag 
de gebarentolk. 
Na afloop van de presentatie was er tijd voor een 
drankje en een om een paar spelletjes te spelen 
zoals Sjoelen, Vier op een rij en Onderuit. 
We aten, zoals gebruikelijk, chinees en tijdens het 
begin van de maaltijd vertelde ds. Wim Otte over 
Mozes in het biezen mandje.  
 
In Memoriam Ineke van der Zwaard 
In februari 2025 is Ineke van der Zwaard overleden, 
zij was actief bij de IC van Alphen aan den Rijn. 

 
 
Rijndorpendienst 25 mei 
Op zondag 25 mei was de jaarlijkse 
Rijndorpendienst. Voorganger was de heer 
Langstraat. Na afloop dronken we koffie en thee en 
was er ook nog wat lekkers. Tot slot was er nog een 
leuke quiz.  
 
Zomerlunch 
Onlangs, op zaterdag 16 augustus was er een 
gezellige lunch bij Brasserie Park in Leiderdorp. Het 
was net wat frisser dan de dagen ervoor maar we 
konden toch nog lekker buiten zitten. 

 
 

Diensten Leiderdorp  
Scheppingskerk  
Aanvang 10:00 uur 
 
 

14-sep Dhr. C. van Rijn Scheppingskerk + Tolk  
28-sep Dhr. J.P Karstens + Tolk 
12-okt Mevr P van Rijn + Tolk 
26-okt Wim Otte + Tolk, combidienst 
09-nov Ds. Hibma geen Tolk 
23-nov Dhr. H Stevens + Tolk 
07-dec Dhr. N Langstraat + Tolk 
21-dec Kerstviering Dhr. H. Stevens Alphen 
 
 

Diensten Alphen a/d Rijn  
Aanvang meestal 10:00 
uur 
 
 

28 sep Ds. Annelene Metz + tolk Ontmoetingskerk 
Bodegraven, combidienst 
5 okt Hendrik Stevens, Wim Otte, Woerden, 
jongeren 
12 okt Mw. Erica Dibbets  + tolk Ichthuskerk 
Zoetermeer, Heilig Avondmaal 
9 nov Ds. Wim Otte Vierhovenkerk Delft 
combidienst óf 
9 nov Dhr. Hendrik Stevens + tolk Ichthuskerk 
Zoetermeer 
30 nov Ds. Wim Otte De Bron Alphen, combidienst 
21-dec Kerstviering Dhr. H. Steven  Alphen 
 



 

Interkerkelijk Dovenpastoraat Leiden en omstreken 
Jaarverslag 2024 

 
 

Interkerkelijk Dovenpastoraat 
Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) is een 
samenwerkingsverband van de Protestantse 
Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de 
Nederlands Gereformeerde Kerken en de 
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Het IDP is 
voor deze kerken een ‘hulpdienst’ om zo goed 
mogelijk invulling te geven aan de pastorale zorg 
voor dove mensen. 
Landelijk en regionaal zetten teams van dove- 
en horende vrijwilligers zich ervoor in dat doven 
deel kunnen hebben aan kerkelijke gemeenten. 
Meer informatie over de organisatie van het IDP 
is te vinden op www.doofenkerk.nl.

Plaatselijke commissie 
De Interkerkelijke Commissie (IC) voor het 
Dovenpastoraat in Leiden en omstreken is één 
van de 16 regionale commissies. De commissie 
organiseert kerkdiensten voor doven, 
gecombineerde diensten voor doven en 
horenden, gemeentemiddagen en -avonden, 
vieringen en uitstapjes. 
De IC doet dit werk namens de plaatselijke 
kerken in de regio. Daarom vraagt de IC van de 
kerken aandacht, medewerking en voorbede 
voor dit werk.  
Met dit verslag legt de IC Leiden verantwoording 
af van het werk dat in 2024 is gedaan. 

 

Voorzitter  
dhr. J.A. Bakker  
Harmen Doumastraat 34  
2321 JL Leiden  
tel. 071-5760816  
e-mail: j.bakkeramels@telfort.nl  
 

Secretaris  
dhr. K. Mateboer  
Rijnstraat 39, 2382 BH  Zoeterwoude 
tel. 06-51122855  
e-mail: idp.ic.leiden@gmail.com  
 

Penningmeester  
mw. F. Noort-van Rooijen  
Westerpark 101  
2231 DM Rijnsburg  
tel. 071-4023296  
 

Vicevoorzitter  
mw. A. Segaar-de Velde, Voorschoten  
 

Bestuursleden  
dhr. J. Van der Vijver, Rijnsburg  
dhr. B. van Vliet, Voorschoten  
mw. B. van Vliet-Schouten, Voorschoten  
dhr. P. Zwaan, Sassenheim  
 

Rekeningnummer 
NL77 INGB 0003 809 667 
t.n.v. de Interkerkelijke Commissie voor het 
Dovenpastoraat Leiden e.o.

 

Dovenpastor voor Midden-Nederland  
Ds. Wim Otte 
Tollenslaan 43, 2741 ZA Waddinxveen 
0182-636672 
wmotte@gmail.com 
 

Gebarentolken 
Louisa Buitenhek, Lydia Vonk - kerkdiensten 
Grete Verhoeven - vergaderingen 
 

Kerkdiensten – op zondag ééns per 14 dagen, 
aanvang 10 uur Scheppingskerk (Kapelzaal)  
Van Poelgeestlaan 2 Leiderdorp  
tel. 071-5890259  
 

Contactpersoon gecombineerde diensten  
dhr. J.A. Bakker, tel. 071-5760816  
 

Regeling preekbeurten  
dhr. J. Van der Vijver 
tel. 06-12713306  
e-mail: j.vandervijver@casema.nl  
 

Regeling ambtsdragers  
dhr. K. Mateboer, idp.ic.leiden@gmail.com  
 

Techniek 
dhr. B. van Vliet 
e-mail: ben5betsy@outlook.com 
 

Vrijwilligers aanwijsdienst  
mw. A. Dozy-Rol  
mw. M. Hielkema  



 

De dovengemeente in 2024 
 

Diensten in 2024 
 

De dovendiensten worden zondags om de week 
gehouden in de Kapelzaal van de Scheppingskerk. De 
zaal wordt door de koster ingericht. Voorgangers 
kwamen uit Leiden, Leiderdorp. Katwijk, Rijnsburg, 
Sneek, Gorinchem en ‘t Westland.  
 

Bij een avondmaalsviering staat de gedekte 
avondmaalstafel klaar, met daarop brood en wijn. Er 
worden vier avondmaaldiensten per jaar gehouden.  
We vragen de kerkenraden en predikanten 
vriendelijk om hun medewerking als er een beroep 
op ze wordt gedaan om een gecombineerde dienst 
te houden met een eigen predikant of met ds. Wim 
Otte, dovenpastor van de PKN. 
 

Er zijn in 2024 drie gecombineerde diensten 
gehouden, twee keer in de Dorpskerk en een keer in 
de Scheppingskerk van Leiderdorp. De laatste werd 
ondersteund door onze eerdere gebarentolk Mirjam 
Hegger. Op 10 maart hielden we samen met Alphen 
de Rijndorpendienst in Leiderdorp. 
 

Er zijn steeds minder voorgangers die zelf de 
gebarentaal beheersen. Dat betekent dat er in elke 
dienst een gebarentolk nodig is. Doventolken voor 
de zondagmorgen zijn schaars. Dat geeft soms 
problemen als het lastig is een vervangende 
doventolk te vinden, zoals in vakantieperiodes. Dat 
kan betekenen dat een dienst afgelast moet worden. 
Zonder gebarentolk is er geen communicatie voor de 
dove gemeenteleden. Op 1 december kon de 
dovendienst helaas niet doorgaan omdat ds. W. Otte 
kort daarvoor geopereerd was. 
 

De kerstdienst vond plaats op 15 december in de 
Kapelzaal van de Scheppingskerk. Na afloop was er 
nog een gezellig samenzijn. 
 
De dovengemeente 
Alle dove gemeenteleden komen al meer dan 30 jaar 
naar de kapelzaal van de Scheppingskerk. Het aantal 
is in die jaren teruggelopen door overlijden en 
verhuizingen. Er komen nu meestal 6 doven naar de 
dienst. Ze komen uit Leiden, Voorschoten, 
Leiderdorp en Sassenheim. De gemiddelde leeftijd  
 
ligt boven de vijfenzestig.  
 

Naast de doven zijn er vaak meerdere horende 
aanwezigen. Meestal is dat Annie Dozy, 
contactpersoon en mede-regelaar in de diensten.  
In veel gevallen is een gebarentolk nodig om het 
gesproken woord om te zetten in gebaren. Sinds 

2024 is Louisa Buitenhek meestal de tolk, maar ook 
Lydia Vonk komt regelmatig tolken. Daarnaast is er 
een commissielid/aanwijzer en we zijn blij dat er bij 
elke dienst een ambtsdrager uit de aangesloten 
kerken aanwezig is. Ook is er al altijd een chauffeur 
uit Sassenheim die Jan Ziegelaar zondags naar de 
kerk brengt. Dit gebeurt al meer dan 30 jaar! Dat 
toont betrokkenheid, we zijn hen bijzonder 
dankbaar. 
 

De dove gemeenteleden krijgen voor elke dienst een 
uitnodiging per mail. Eenzelfde bericht gaat naar alle 
betrokkenen bij de dienst. 
 

Commissielid Jan van de Vijver benadert predikanten 
en pastorale werkers om zo voor het einde van het 
jaar weer een compleet preekrooster te kunnen 
samenstellen.  
 

Enkele voorgangers maken zelf een visuele 
presentatie (PowerPoint met afbeeldingen en 
liederen). De meeste presentaties worden gemaakt 
door Klaas en Mieke Mateboer. Zij maken van de 
liturgie een visueel en kleurrijk geheel.  
Ons bestuurslid Ben van Vliet zet aan het begin van 
de dienst alle apparatuur, lezenaar en de grote kaars 
klaar en collecteert in de dienst. 
 
De organisatie van het dovenpastoraat 
In het bestuur van de IC Leiden zitten 
vertegenwoordigers uit PKN-gemeentes uit Leiden, 
Leiderdorp, Voorschoten, Rijnsburg en Sassenheim. 
Doof en horend. Drie keer per jaar worden de 
lopende zaken besproken: de preekroosters, 
aanwijsroosters, het ambtsdragerrooster en de 
tolkvoorziening. Vaak is de predikant van het IDP, 
Interkerkelijk dovenpastoraat voor deze regio 
aanwezig. Sinds 1 september 2021 is dit ds. Wim 
Otte. De IC’s van Leiden en Alphen werken deels 
samen en hebben gemeenschappelijke activiteiten: 
een gezamenlijke kerkdienst en kerstviering, een 
uitstapje en een gemeentemiddag. 
Andere kerken horen ook bij het dovenpastoraat. 
Het interkerkelijke dovenpastoraat is een 
samenwerking van de PKN, de Chr. Ger. Kerk, de 
Ned. Ger. Kerk en de Vrijgemaakte kerk (GKV). De 
predikanten die door deze kerkgenootschappen zijn 
benoemd voor het dovenpastoraat werken voor alle 
doven in hun werkgebied.  
 



 

Voorgangers 
In 2024 waren de volgende voorgangers betrokken 
bij de dovendiensten in de regio Leiden: 
 

Dhr. A.F. de Best 
Mevr. Bootsma-Gerritsen 
Ds. Hibma 
Ds. R.H.M de Jonge 
Dhr. J.P. Karstens 
Dhr. N. Langstraat 
Ds. R. Lock 
Ds. W. Otte 
Mevr. R. Poppe 
Dhr. A. Ravensbergen 
Dhr. C. van Rijn 

 
Ambtsdragers 
De ouderlingen en diakenen komen volgens een 
rooster uit één van de aangesloten kerken. Hun 
bijdrage wordt door de IC bijzonder op prijs gesteld: 
 

 Protestantse Gemeente Leiden 
(Marekerkgemeente, Binnenstadsgemeente, De 
Verbinding en de Merenwijk) 

 Christelijk Gereformeerde Kerk Leiden 
 Hervormde Kerk Rijnsburg 
 Gereformeerde Kerk Rijnsburg 
 Nederlands Gereformeerde Kerk Oegstgeest 
 Protestantse Gemeente Oegstgeest 
 Protestantse Gemeente Voorschoten 
 Protestantse Gemeente Sassenheim 

 
Nieuwsbrieven 
In juni 2024 verscheen de nieuwsbrief met het 
jaarverslag van 2023. In de nieuwsbrief staat meestal 
een meditatie, enkele nieuwtjes, uitnodigingen en 
overzichten van de kerkdiensten. De nieuwsbrieven 
worden uitgedeeld tijdens een dovendienst en per e-
mail verstuurd naar belangstellenden.  
 
Overige activiteiten in 2024 
Inwijding nieuwe Paaskaars 
Op 24 maart 2024 werd de nieuwe Paaskaars 
ingewijd in de Kapelzaal in Leiderdorp. 

 
 
 

Gemeentemiddag 4 april 
Op donderdag 4 april hielden we een 
gemeentemiddag voor Alphen en Leiden in de 
Scheppingskerk. De heer Jan Koning vertelde met 
behulp van foto’s over de voedselbank in Leiden.  
Iedereen had eten of andere spullen meegenomen 
voor de voedselbank. Na de lezing dronken we wat 
en gingen we spelletjes doen zoals sjoelen en 
bordspelletjes. 
 ’s avonds aten we traditiegetrouw chinees.  

 
 

Pinksterdienst in de dorpskerk 
Op zondag 19 mei werd de Pinksterdienst voor 
doven in de 
dorpskerk van 
Leiderdorp 
gehouden. Na 
afloop konden 
we gezellig 
buiten koffie 
drinken en 
genieten van 
het mooie 
weer. 
Op de volgende data kon de dovendienst 
(onverwacht) niet doorgaan: 1 december (ivm een 
neusoperatie bij ds. W. van Otte). 
Op 10 augustus hadden we een gezellige zomerlunch 
in Brasserie Park Leiderdorp. 
 
Leiden: lunch op 11 augustus 
Op vrijdag 11 augustus vond er een gezellige lunch 
plaats in Brasserie Park in Leiderdorp. Het was 
heerlijk weer om gezellig samen buiten te lunchen! 

 
 



 

Uitgaansdag 21 september 
De uitgaansdag ging naar 
Rozen en Radijs (een 
rozenkwekerij) in Burgerveen 
Na lekkere koffie met een 
gebakje kregen we uitleg van 
een medewerker (met tolk) 
over het ontstaan van de kas 
en het bedrijf en wat er 
groeit en bloeit. 

Vervolgens was er even de tijd om de meegebrachte 
lunch te nuttigen. 
Daarna kregen we een 
workshop bloemschikken. 
Waarbij we een aantal 
mooie boeketten mochten 
maken. 
Tot slot was er nog even 
tijd om rond te lopen in de 
tropische kas en eventueel 
nog iets te kopen.  

 



 

Financieel overzicht 2024 (vervolg) 
 
 
 

 
 
 

 


